
Aan de 3 ingangen van het Natuurreservaat vind 

je infoborden die de klemtoon leggen op enkele 

soorten uit de plaatselijke fl ora en fauna. Met een 

beetje geluk kan je er het Steenuiltje ontmoeten 

of een van de drie soorten valken (Toren-, Boom- 

en Slechtvalk) die de verdedigers van dit gebied 

beschouwen als een pluim op hun hoed. Ofwel 

ontdek je er een tandem libellen, of wordt je 

aandacht getrokken door het geroffel van een 

specht … Hou je ogen en oren goed open, laat je 

passen leiden door je neus en misschien kom je 

terecht in de buurt van een geurig muntboeket!

Tijdens je wandeling loop je langs een deel van de 

Gewestelijke Groene Wandeling die haar voltooiing 

nadert. Dit groots project, dat het hele Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest betreft, maakt deel uit van 

een blauw en groen netwerk dat groengebieden 

en waterpartijen met elkaar verbindt. Zowel 

voet- als fi etspaden worden hier al afgebakend. 

Vertrekkend vanuit Neerpede wandel je langs de 

Mijlemeersstraat met twee onweersbekkens, dan 

langs de Vogelenzangstraat, om zo via het centrale 

deel van het gebied het kanaal te bereiken.

Gedurende je hele tocht kan je niet naast het water 

kijken. De Vogelzangbeek, die ten zuiden van het 

gebied loopt, krijg je de hele tijd als wandelgezel 

en je kan er een hele resem waterminnende 

soorten bewonderen. De grote poel wordt in de 

lente opgeluisterd door kikkergekwaak, maar ook 

doorheen het hele jaar zorgen talrijke watervogels 

voor leuke waarnemingen. En dan blijven er nog 

de tijdelijke poelen, afhankelijk van de al dan niet 

talrijke regenbuien, die je door de seizoenen heen 

heel wat verrassingen te bieden hebben.

Waarschijnlijk kijk je langs het parcours 

verwonderd op van al die braamstruiken, 

brandnetels of dood hout. Die worden met rust 

gelaten want al deze “niet geliefde” soorten bieden 

onderdak en voedsel aan heel wat vogels, spinnen 

en insecten, waaronder ook schitterende vlinders! 

Die ogenschijnlijke verwaarlozing maakt dus deel 

uit van het beheer aangepast aan de vele biotopen. 

De Natuur wordt aldus naar best vermogen 

bijgestaan in de ontplooiing van haar vele facetten. 

Deze biodiversiteit beantwoordt eveneens aan de 

noden van de mens!

Indien je vandaag deze halfnatuurlijke puzzel 

kan bezoeken is dit vooral te danken aan de 

inspanningen van een handvol vrijwilligers die 

al meer dan 10 jaren voor de natuur op de bres 

staan! Het enige wat wij vragen is respect op 

te brengen voor dit werk. Onze voornaamste 

bedoeling is dat de bezoekers ook dit prachtige 

overgebleven stukje natuur beschermen en 

verdedigen. Je kan dat door toe te treden tot onze 
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Kom dus naar hartelust het gebied ontdekken of 

neem deel aan een van onze thematische geleide 
bezoeken. Dorstigen mogen ook van op het 

terras van het Sportcentrum Vogelzang uitkijken 

naar een reiger of naar andere vogels boven de 

weilanden. Wie het wenst, kan ook terecht in een 

van de drankgelegenheden aan de ingang van de 

Begraafplaats van Vogelenzang, in het hartje van 

een groene woonwijk. De straten hebben er namen 

van bloemen die kleurig afgebeeld staan op de 

naamborden. Kortom, alles nodigt je uit om er 

volgende keer terug te komen wandelen!

Les 3 entrées de la Réserve naturelle sont 

équipées de panneaux d’information qui épinglent 

quelques espèces de la fl ore et de la faune locales. 

Avec un peu de chance, vous pourrez admirer 

la Chouette chevêche ou l’un des trois faucons 

(crécerelle, hobereau et pèlerin) dont le survol fait 

l’orgueil des défenseurs du site. Qui sait, croiserez-

vous un tandem de libellules ou serez-vous surpris 

par le tambourinement d’un pic… Et si, gardant vos 

yeux et vos oreilles en éveil, vous laissez votre nez 

guider vos pas, peut-être arriverez-vous au pied 

d’un bouquet de menthe!

Au cours de votre excursion, vous longerez un 

tronçon de la Promenade Verte Régionale, 

laquelle verra très bientôt son aménagement 

achevé. Ce projet d’envergure, qui concerne 

l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, 

fait partie d’un maillage vert et bleu reliant 

espaces verts et points d’eau. Des poteaux 

balisent déjà les tracés piéton et cycliste. Venant 

de Neerpede, ils empruntent la rue Meylemeersch 

où deux bassins d’orage ont été aménagés, puis 

la rue du Chant d’Oiseaux pour enfi n traverser le 

centre du site avant de rejoindre le canal.

Tout au long de votre randonnée, l’eau sera 

bien sûr au rendez-vous. Le Vogelzangbeek, 

qui ruisselle au sud du site, vous escortera de 

son charmant cortège d’espèces inféodées aux 

milieux humides. La grande mare se fera l’écho 

des grenouilles au printemps, mais aussi des 

joyeux ébats de quantités d’oiseaux aquatiques 

qui s’y échelonnent toute l’année. Quant aux 

mares temporaires, davantage tributaires des 

pluies, elles vous réserveront leur lot de surprises 

au gré des saisons!

Le circuit, parsemé ça et là de ronces, d’orties 

et de bois mort, peut vous étonner, mais cet 

état d’abandon est volontaire. Tous ces mal-

aimés procurent l’indispensable gîte et couvert à 

d’innombrables oiseaux, araignées et insectes dont 

de magnifi ques papillons. Cet apparent laisser-

aller se veut donc le fruit d’une gestion adaptée 

aux différents biotopes afi n d’aider au mieux Dame 

Nature à développer ses multiples facettes tout en 

répondant également aux besoins de l’homme.

La biodiversité est à ce prix!

Aujourd’hui, si vous pouvez arpenter ce 

kaléidoscope semi-naturel, c’est grâce aux 

efforts d’une poignée de bénévoles œuvrant 

résolument depuis plus de 10 ans! Notre unique 

requête réside dans votre respect pour le travail 

effectué en ces lieux. Et notre objectif premier 

reste la sensibilisation accrue du public envers 

la conservation et la défense de cette splendide 

relique naturelle. Libre à vous de rejoindre notre 

association, la CCN Vogelzang CBN

Venez donc découvrir le site à votre guise ou prenez 

part à une de nos visites guidées thématiques. 

Puis, pourquoi ne pas vous désaltérer à la terrasse 

du Centre sportif du Vogelzang et y guetter le 

passage d’un héron au-dessus des vastes prairies. 

Ou bien préférez-vous un des estaminets à l’entrée 

du Cimetière du Vogelenzang situé au cœur d’un 

quartier résidentiel verdoyant dont les rues portent 

des noms de fl eurs joliment illustrées par des 

plaques émaillées en couleur. Bref, tout vous invite 

à revenir une prochaine fois!


